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God is licht.
God is liefde.

De Bijbel –  
1 Johannes 1:5; 4:8

H e b  j e  n o g  g e e n  r e l a t i e  m e t  G o d ?
O p  d e  l a a t s t e  p a g i n a  v i n d  j e  e e n  u i t l e g  o v e r  h o e  
j e  b i j  G o d  k u n t  k o m e n  e n  m e t  H e m  k u n t  l e v e n .

Bioluminescentie – g loeiende kwallen
Deze kalender wil je ogen openen voor allerlei kleine wonderen. Zoals deze 
kwal, die onopvallend is en voor veel mensen zelfs walgelijk – en toch pro-
duceert hij licht. Dat doet die kwal met een eff iciëntie die veel groter is dan 
die van gloeilampen en zelfs LED-lampen. Dit heet koud licht.

God zegt van Zichzelf dat Hij licht is. Maar God is géén koud licht. Want 
net zoals Hij Licht is, is Hij ook Liefde. 1
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Die zullen vergaan, 
maar Ú zult 
standhouden;  

zij alle zullen verslijten 
als een kleed.  

U zult ze verwisselen 
als een gewaad en  

zij zullen verdwijnen.
De Bijbel – Psalm 102:27

Metamorfose – vlinder
Veranderingen zijn typerend voor de natuur waarin we leven. De meeste 
veranderingen zijn best negatief, maar er zijn ook prachtige transformaties 
zoals die van een lelijke rups in een prachtige vlinder.

De schepping waarin wij leven, zal eens vergaan. En daarmee vergaat dan 
ook al het kwaad dat door de zonde bestaat in deze wereld. God zal een 
nieuwe schepping maken die heerlijk zal zijn.

Waar zul jij dan zijn? 22026
f e b r u a r i
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De weg van de vrede kennen zij niet;  
er is geen recht in hun sporen.

De Bijbel – Jesaja 59:8

Bewegende stenen – Death Valley, VS
Zie jij het spoor achter de steen? Geen mens of dier heeft deze steen ver-
plaatst. IJs, zon en wind werken samen in Death Valley, VS, om deze ste-
nen met een gewicht van enkele honderden kilo's te verplaatsen.

Heb jij last van de sporen die je nalaat? Ga dan naar God. Hij zegt in Jesa-
ja 59:1: “Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen 
verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt, dat het niet zou kunnen horen“. 3
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Kleurverandering – kameleon
Het vermogen van dit dier is een ingenieuze uitvinding van z‘n Schepper. 
De kleur verandert afhankelijk van de omgeving en de stemming van het 
dier.

Wij gedragen ons soms ook heel veranderlijk, afhankelijk van de situatie 
en van de mensen met wie we omgaan.

Niemand kan toneelspelen voor God. Hij kijkt in ieders hart en Hij kent ook 
jouw gedachten.

Maar laat uw ja ja zijn,  
en uw nee nee.
De Bijbel – Jakobus 5:12
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Symbiose – bij en bloem
De bij heeft bloemen nodig, en bloemen kunnen niet zonder bijen. Dat is 
een proces in de natuur dat voor ons ongemerkt plaatsvindt, maar van 
levensbelang is voor alle fruitplanten. Als dat niet werkt, wordt ook het 
voortbestaan van de mens twijfelachtig!

Zo heeft de mens ook het Woord van God nodig om te leven. Brood alleen 
is niet genoeg. Het Woord van God wil je leven geven door Jezus Christus. 
Geloof in Hem; Hij wil je een leven geven dat de moeite waard is, en daarna 
een heerlijke toekomst.

De mens leeft niet alleen van brood, maar de mens leeft  
van alles wat uit de mond van de Heere komt.

De Bijbel – Zie Deuteronomium 8:3
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Mimesis – dwergzeepaardje
Dit zeepaardje kan zich goed verstoppen. Hij past zich perfect aan z‘n om-
geving aan.

Wil jij je ook verstoppen? Misschien zelfs voor God? Je beseft dat je leven 
niet bij Hem past. Hij is heilig, maar jij niet. Hij haat onze leugens, onze on-
trouw, onze ondankbaarheid – kortom: ook al jouw zonden.

Maar Hij houdt van jou! En daarom deed Hij er alles aan om jouw zonden te 
vergeven: Hij wilde Zijn Zoon straffen voor jouw zonden, zodat jij vrij kunt 
zijn. Accepteer dit ongeloof lijke cadeau!

Waar kan ik ontkomen aan Uw Geest,  
waar kan ik vluchten voor U?

De Bijbel – zie Psalm 139:7
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Want er is één God.  
Er is ook één Middelaar 
tussen God en mensen:  
de Mens Christus Jezus.

De Bijbel – 1 Timotheüs 2:5

Bioluminescentie – vuurvlieg jes
Vuurvliegjes hebben een speciale “morsecode” die verschilt van de com-
municatie van andere soorten.

Als je met iemand wilt communiceren, moet je begrepen worden door de 
ander. Hij moet “dezelfde taal” spreken.

God wil ook met ons communiceren, maar wij mensen begrijpen Hem niet 
meer. Daarom werd Zijn Zoon, Jezus Christus, Mens; Hij is God en Mens 
in één Persoon. Zo kon Hij ons duidelijk maken wat God ons wil vertellen. 72026

j u l i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

zo 

ma

di 

wo

do 

vr

za



Symbiose – anemoonvis en zeeanemoon
Het is verbazingwekkend: twee wezens die zo verschillend zijn, helpen el-
kaar, prof iteren van elkaar en beschermen elkaar.

Dit beeld uit de natuur herinnert ons eraan dat God ons niet alleen laat 
staan, maar ons graag een vriend geeft met wie we samen God kunnen 
dienen. Ben jij zo’n vriend voor je medechristenen?

Twee zijn beter dan één… 
Als zij vallen, helpt de één 
zijn metgezel overeind.
De Bijbel – Prediker 4:9-10
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Afscheiding (secretie) van zijde – spinnenweb
Een spinnenweb is een wonder! Wist je al dat het web van een kruisspin 
in je tuin bestaat uit zeven verschillende soorten draden? Tot op vandaag 
krijgen mensen het niet voor elkaar om zo’n functioneel kunstwerk na te 
bouwen.

De Maker van de spin heeft de wijsheid hiervoor in z‘n genen gelegd: de 
spin weet precies welk type draad in welke situatie nodig is.

God heeft ook wijsheid voor jou klaarliggen! Begin met deze wijze aanbe-
veling: eerbied voor de Heere is het begin van elke wijsheid (zie Psalm 111:10).

Zij stonden versteld en zeiden over 
Jezus Christus: Waar heeft Deze  
die wijsheid en die wonderlijke 
werken [of: krachten]  
vandaan?

De Bijbel –  
Zie Mattheüs  
13:54

9
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Parelvorming bij oesters
Een parel ontstaat wanneer een vreemd voorwerp (bijvoorbeeld een zand-
korrel) in de oester is binnengedrongen. Vervolgens bedekt de oester dit 
vreemde lichaam met een glanzend laagje parelmoer, en heel langzaam 
ontstaat er een parel. Om de parel te verkrijgen moet iemand de oester 
openen – en dan gaat ze dood.

De parel in het Bijbelvers is een illustratie van de Gemeente, de koopman 
is een beeld van God. Hij gaf Zijn Zoon Jezus Christus; en die unieke Zoon 
stierf aan het kruis en betaalde de aankoopprijs voor Zijn kostbare Ge-
meente, die bestaat uit alle mensen samen die Hij heeft verlost.

Toen hij  
[de koopman]  
één parel van  
grote waarde  
had gevonden,  

ging hij heen en 
verkocht alles  
wat hij had,  

en kocht hem.
De Bijbel – zie Mattheüs 13:46
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Mimesis – een wandelend blad
Dit is een dier; wat is het fascinerend hoe het zich perfect weet aan te pas-
sen aan z‘n omgeving, zodat je het dier haast niet kunt vinden! Dit is een 
beschermende functie.

Sommige christenen zijn niet te onderscheiden van de mensen van de we-
reld. Hun gedrag, hun uiterlijk, hun manier van praten en hun levensstijl 
zijn precies gelijk. Wat komt dat weinig overeen met de opdracht om Jezus 
Christus in ons leven aan de medemensen te laten zien!

Word niet aan 
deze wereld 
gelijkvormig.

De Bijbel – Romeinen 12:2
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Kristalg roei – sneeuwvlok
Elke sneeuwvlok is uniek! Waarom? Ieder blad is uniek! Waarom? Elke vin-
gerafdruk is uniek! Waarom? Ieder oog is uniek! Waarom? Jij bent uniek! 
Waarom?

Ja waarom? Omdat God jou wil hebben. Je bent geen duplicaat van de één 
of andere ster, sporter of held. God heeft een plan voor jou, een unieke 
weg waarop Hij jou graag wil ontmoeten. 

Heb jij God al ontmoet? Bid tot Hem en je zult Hem vinden!

Ik loof U omdat ik 
ontzagwekkend 

wonderlijk gemaakt 
ben; wonderlijk zijn 

Uw werken.  
Mijn ziel weet dat 

zeer goed.
De Bijbel – Psalm 139:14
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Jezus zei tegen hem:  
Ik ben de Weg,

de Waarheid  
en het Leven.  

Niemand komt tot  
de Vader  

dan door Mij.
– De Bijbel – Johannes 14:6 –
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BEGINNEN met God 
LUISTEREN – Het is vandaag de dag niet makkelijk 
om rust en stilte te vinden om aandachtig te kunnen 
luisteren. Maar het is belangrijk om te horen wat God 
te zeggen heeft. ‘Maar blijft u nu staan, dan zal ik  
u het Woord van God laten horen’ (1 Sam. 9:27).

ERKENNEN – Je moet erkennen dat je een moeilijk 
probleem hebt: God is heilig en volmaakt – en jij bent 
een zondaar. ‘Allen hebben gezondigd en missen de 
heerlijkheid van God’ (Rom. 3:23). Zoals je bent, kun 
je geen gemeenschap met God hebben.

BELIJDEN – Heb oprecht berouw (diep verdriet)  
voor God over je schuld en belijd Hem het kwaad  
dat je in je leven gedaan hebt. ‘Als wij onze zonden  
belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om  
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van  
alle ongerechtigheid’ (1 Joh. 1:9).

GELOVEN – Geloof dat de Heere Jezus je kan redden, 
en Hij wil het. Hij stierf aan het kruis op Golgotha 
voor jouw zonden en stond drie dagen later op uit 
de doden. ‘Wat moet ik doen om gered te worden? 
… Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered 
worden’ (Hand. 16:30,31).

LEVEN met God
BIDDEN – In onze relatie met anderen is het belangrijk 
dat we met elkaar praten. Praten met God is nog be-
langrijker, om een relatie met Hem te hebben. Je kunt 
altijd tot Hem bidden. Regelmatig en intens gebed 
inspireert je geloofsleven.

LEREN – Lees de Bijbel, het Woord van God, dagelijks 
en denk erover na. Op deze manier leer je je Redder  
beter kennen. Je zult meer en meer begrijpen wat Hij 
wil dat je doet en wat het betekent om Hem te volgen.

GETUIGEN – Houd je geloof niet voor jezelf. Kom er 
moedig voor uit dat er alleen redding te vinden is in 
Jezus Christus. Wees niet bang om door anderen  
uitgelachen te worden. Vergeet niet dat je het beste 
nieuws van de wereld mag verspreiden!

VERWACHTEN – Wacht erop dat de Heere Jezus Chris-
tus binnenkort Zijn belofte nakomt en alle kinderen van 
God in de hemel opneemt. Denk vaak aan Zijn weder-
komst, want dat spoort je aan Hem intussen ijverig te 
dienen en Hem trouw te blijven.

Brieven aan jonge 
mensen  

(H. L. Heijkoop)

Dit boek is een 
goede hulp om het 

geloofsleven met 
Jezus Christus 

te beginnen en fundamentele 
waarheden stap voor stap te 

leren kennen.

Een Evangelie

Heb je geen Bijbel, 
dan kun je een 
Evangelie (Bijbelboek) 
gratis bestellen via 
ons e-mailadres  
bestel@uhwdw.nl.



ISBN 978-90-5907-375-3
  828 7800  Fascination of Creation  Dutch

Het Goede Zaad Kalenders 
© Stg. Uit het Woord der Waarheid 
Postbus 260, 7120 AG Aalten 
Nederland 
Tel. 0543 – 47 17 46 
E-mail: info@uhwdw.nl 
www.uhwdw.nl

Voor actuele prijzen: zie onze website. Voor artikelen,  
MP3-bestanden van Bijbelstudies enz.: zie ook onze website 
www.debijbelvoorjou.nl

kijk ook eens op ons 
youtube-kanaal: 
deBijbelvoorjou


